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Ik zag in een klein kamertje door ’t open venster heen, 

Daar zat een treurig moedertje bij ’t lamplicht heel alleen, 

Zie hield een klein portretje vast, de beeltenis van haar zoon, 

En in de stilte zuchtte ze, en sprak op droeve toon. 

 

Ref. 

Jongen je moeder vergeeft je, Dat je zo slecht hebt gedaan. 

Jongen je moet naar me luist’ren. Breek met je oude bestaan 

Breek met je vrienden en kom dan maar vlug 

Net als een kind bij je moeder terug 

Jongen je moeder vergeeft je, dat je zo slecht hebt gedaan 

 

Ik had het je zoo vaak gezegd, “het loop nog eens verkeerd” 

Maar altijd lachte je me uit als ik dat had beweerd. 

Je had geen geld om uit te gaan, en schulden in de kroeg. 

Dacht jij dan nooit aan mijn verdriet, als jij je zoo misdroeg? 

 

Ref. 

 

Ik  ben op je kantoor geweest en ‘k weet nu wat je deed. 

Ach jongen als je had gezien hoe of je moeder leed! 

Je nam het geld daar uit de kas en ging daarvan op stap! 

Terwijl ’t bij ons na vaders dood, zoo schraal was en zoo krap 

 

Ref. 

 

Ik heb gebeden en gesmeekt, geknield voor je patroon, 

Zoals alleen een moeder kan voort welzijn van haar zoon 

Ik heb hem ’t geld terug gebracht tot op de laatste cent. 

En niemand weet dan hij en ik dat jij de schuld’ge bent. 


